Voor jou ging het sterven niet ineens,

je hebt er moedig voor gestreden
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,
ook niet wat je hebt geleden.

De heer

Louis Luyten

weduwnaar van TOoOsje Smeets

Geboren te Ramsel op 4 mei 1935 en zachtjes
van ons heengegaan te Bonheiden in het
Imeldaziekenhuis op 31 januari 2026.

Wij nemen in intieme familiekring afscheid en strooien
zijn as uit op het kerkhof van Ramsel.

U kan Louis, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
op vrijdag 6 februari 2026 van 19 uur tot 20 uur.

Met dank aan de huisarts Dr. Laurens Laeremans, Familiehulp
en aan het personeel van het Wit-Gele Kruis voor
de toegewijde en liefdevolle zorgen.

Rouwadres: Familie Luyten - Smeets
pa/ Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Adolf en Josée Luyten - Meulders
Joris en Inge Bockx - Luyten
Jules, Tess
Sven en Linse Luyten - Jacobs
Lenneke, Boris
Matthieu en Zita Luyten - Verschueren
Jelle Luyten
Robin Luyten en Hannah Vanoverschelde
Thomas en Ingeborg Luyten - Gezel
Ellis
Raphael en Ellen Van Tielen - Stienlet
Arthur, Hebe
Ruben Van Tielen
Luc en Elia Nieuwenhuys - Luyten
Maarten en Angela Van Dyck - Nieuwenhuys
Floor, Jannes
Johnyt en Anna Cammaerts - Luyten
Kristof en Sarita Storms - Cammaerts
Hailey, Bryan
Davy en Alisha Heremans - Cammaerts
Jarne, Kobe, Lowie
Kim en Debra Van Dessel - Cammaerts
Ellie-Mae
Yoeri Cammaerts
llona
Chris en Greet Wouters - Luyten
Jelle en Dagmar Van de Sande - Wouters
Maxou
Jorren en Emilie Wouters - Bosschaerts
zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

JosT Luyten
Zijn broer

de families Luyten en Smeets.



